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DANKBETUIGING



1

Wij hebben ervaren hoe velen hebben
meegeleefd,

tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn/onze ...

VVoornaam Achternaam

Een ieder koos hiervoor een eigen
manier: in de vorm van woorden,
bloemen, praktische hulp of een
luisterend oor.
Dit heeft het afscheid voor ons
bijzonder gemaakt.

Ondertekening

Plaats, datum

Wij danken iedereen voor de
overweldigende hoeveelheid
belangstelling, mooie woorden,
prachtige bloemen, fijne
brieven en kaarten die wij mochten
ontvangen na het
overlijden van mijn/onze .....

Voornaam Achternaam

De leegte blijft nog moeilijk te
aanvaarden, maar zoveel

betrokkenheid verzacht het verdriet en

vergroot de moed
om verder te gaan.

Ondertekening

Plaats,datum

Wij danken u hartelijk voor uw
medeleven
bij het overlijden van mijn/onze ....
Voornaam Achternaam
Uw aanwezigheid op de dag van de
crematie/begrafenis
en alle andere blijken van deelneming

zijn ons tot steun
bij het verwerken van dit verlies..

Ondertekening

Plaats,datum

4
Voor uw blijken van belangstelling en
medeleven
die wij van u mochten ontvangen na
het overlijden van mijn/onze
Voornaam Achternaam

zeggen wij u hartelijk dank.

Ondertekening

Plaats,datum



5

In ons verdriet om het heengaan van
mijn/onze

Voornaam Achternaam

mochten wij uw hartelijk medeleven
ondervinden.

Wij betuigen u hiervoor onze oprechte
dank.
Ondertekening

Plaats,datum

Door de grote hoeveelheid bewijzen
van deelneming die wij mochten

ontvangen na het overlijden van
mijn/onze

Voornaam Achternaam
kan ik in eerste instantie niets anders
doen dan op deze wijze bedanken.
Het heeft mij en mijn familie heel erg
goed gedaan te merken dat ...... zZ0
geliefd was.

Ondertekening

Plaats,datum

7

Voor uw blijken van medeleven tijdens
de ziekte en na het overlijden van
mijn/onze

Voornaam Achternaam

betuigen wij u onze oprechte dank.

Ondertekening

Plaats,datum

8

Wij willen iedereen bedanken voor de
hartverwarmende belangstelling, die
wij als
familie ontvingen tijdens zijn/haar
ziekbed en bij zijn/haar overlijden.
Woorden schieten te kort, maar weet
dat alle reacties ons een grote troost
zijn bij de verwerking van het
heengaan van mijn/onze

Voornaam Achternaam

Ondertekening

Plaats,datum



9
Voor de wijze waarop u met ons hebt
meegeleefd tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn/onze

Voornaam Achternaam

betuigen wij u onze oprechte dank.

Ondertekening

Plaats,datum

10

De ontelbare brieven, kaarten,
telefoontjes, bloemen en de
overweldigende
belangstelling die wij mochten
ontvangen na het overlijden en bij de
uitvaart van

Voornaam Achternaam
hebben ons een enorme steun
gegeven om zijn/haar verlies te

verwerken.

Ondertekening

Plaats,datum

11

Voor de vele blijken van betrokkenheid
bij het overlijden van mijn/onze

Voornaam Achternaam

wil ik u, mede namens mijn kinderen
en kleinkinderen bedanken voor
de kaarten, lieve brieven, bloemen en
aanwezigheid. Het is voor ons een
grote
troost te weten hoe geliefd hij was en
hoe hij werd gewaardeerd.

Ondertekening

Plaats,datum

12
Zonder .... (naam) is alles anders. Het
doet ons goed zoveel brieven,

bemoedigende

woorden, een kus of een handdruk te

hebben ontvangen na het overlijden
van mijn/onze
Voornaam Achternaam

Wij danken u hiervoor hartelijk.

Ondertekening

Plaats,datum



13
Onze oprechte dank voor de
hartverwarmende blijken van
medeleven die wij
ontvingen na het overlijden van
mijn/onze.....
Voornaam Achternaam
Het is een troost te weten dat wij niet
de enigen zijn die hem missen.
Dit zal ons ook tot steun zijn in de
komende tijd.
Ondertekening

Plaats,datum

14
Wij willen u bedanken voor de wijze
waarop wij samen afscheid hebben
genomen van mijn/onze ....
Voornaam Achternaam
Dit heeft ons diep getroffen en is voor
ons tot grote steun geweest.

Ondertekening

Plaats,datum

15

Een handdruk zo warm, even een arm
om je heen.

Zoveel liefde en steun ons gegeven.
Een kaart, brief of bloemen, wat het
ook zij,
was ons een troost in deze moeilijke
tijd.

't Geeft ons moed om verder te leven.

De vele blijken van medeleven na het
overlijden van mijn/onze....

Voornaam Achternaam

hebben ons diep ontroerd. Daarvoor
onze grote dank.

Ondertekening

Plaats,datum

16

Wij danken iedereen voor de
overweldigende belangstelling, fijne
brieven en
kaarten die wij mochten ontvangen na
het overlijden van mijn/onze.......

VVoornaam Achternaam

Met trots kijken wij als familie terug op
de mooie en waardige
afscheidsdienst in de

kerk/begrafenis/crematieplechtigheid.

Het is voor ons een fijne en troostrijke

gedachte dat ...... (naam)
in zijn/haar leven voor velen zoveel
heeft betekend.

Ondertekening

Plaats,datum



Li'g

Hartverwarmend was het dat zo velen
ons bij het afscheid van mijn/onze....

Voornaam Achternaam

terzijde stonden.

De belangstelling neemt het verdriet
niet weg, maar geeft ons het gevoel
dit niet alleen te dragen.

Uit de grond van ons hart bedanken wij
u voor uw steun, vriendschap
en liefde, bloemen en brieven.

Ondertekening

Plaats,datum

18

Wi zijn intens verdrietig, maar dat zal
veranderen in weemoed
en weemoed in heimwee. Heimwee
naar een mooie tijd met veel
goede herinneringen en heimwee naar
een bijzonder mens

Voornaam Achternaam

Wij danken iedereen die ons verdriet
heeft verstaan en in de vorm van
steun,
bloemen, brieven, kaarten en
aanwezigheid bij de
begrafenis/crematie
hier uiting aan heeft gegeven.

Ondertekening

Plaats,datum

19

Aan allen, die tijdens het ziekbed, het
overlijden
en de begrafenis/crematie van
mijn/onze.....

Voornaam Achternaam

hun liefdevolle belangstelling en steun
aan
ons hebben betoond, betuigen wij onze
welgemeende dank.
Uw warmte en medeleven hebben ons
hart verlicht in deze droevige tijd.

Ondertekening

Plaats,datum

20

De leegte en het gemis zijn bij ons
achtergebleven na het
overlijden van mijn/onze....

Voornaam Achternaam
Voor het medeleven en steun in deze
moeilijke tijd willen wij
iedereen hartelijk bedanken. Dit
hebben wij bijzonder op prijs gesteld.

Bedankt voor alle kaarten, telefoontjes,
bloemen en een luisterend oor.

Ondertekening

Plaats,datum



21

Uit alles wat wij mochten ontvangen is
gebleken hoe bijzonder en geliefd
...(naam)was.

Hij raakte de harten van allen met wie
hij in contact kwam.

Jullie hebben om ons heen willen
staan tijdens zijn afscheid.
Jullie waren er met een handdruk,
omhelzing, kaarten en brieven.

Dank je wel voor je steun en troost.
Herinner ....(naam) in liefde.
Ondertekening

Plaats, datum

22

Een woord, een gebaar of een kaart,
het doet je goed
wanneer je iemand die je lief hebt,
missen moet.

Langs deze weg willen wij onze dank
betuigen voor de vele
blijken van medeleven, in welke vorm
dan ook, tijdens
zijn/haar ziekte en na het overlijden
van mijn/onze....

Voornaam Achternaam
Het heeft ons goed gedaan te mogen
ervaren, dat hij/zij bij zo velen geliefd
was.

Ondertekening

Plaats,datum

23

Het is onmogelijk om ieder persoonlijk
te bedanken voor het overweldigende
aantal blijken van medeleven die wij
mochten ontvangen na het overlijden
van mijn/onze....

Voornaam Achternaam
Bij deze betuigen wij aan allen onze
welgemeende en hartelijke dank.
Ondertekening

Plaats,datum

24

Zoveel bloemen,
zoveel kaarten,
zoveel warme woorden
zoveel belangstelling en
zoveel troost.

Hartelijk dank voor uw blijk van
medeleven na het overlijden van
mijn/onze.....

Voornaam Achternaam
Vanwege de overweldigende
belangstelling is het voor ons

onmogelijk u
allen persoonlijk onze oprechte dank te
betuigen.

Ondertekening

Plaats,datum



25
Voornaam Achternaam

De vele brieven, kaarten, bloemen en
warme woorden bij het afscheid van
hebben ons diep ontroerd en waren

voor ons allen een grote steun.

Voor ons een fijne en troostrijke
gedachtedat ................ in zijn leven
voor
zo velen veel heeft betekend.

Daarom willen wij u middels deze
advertentie hartelijk bedanken voor al

uw medeleven en steun.
Ondertekening

Plaats,datum

26

Daar de hoeveelheid warme reacties,
naar aanleiding van het overlijden van
mijnfonze.........

Voornaam Achternaam
overweldigend was, zijn wij niet in staat
u allen persoonlijk te bedanken.
Uw vele lieve woorden van troost
hebben ons enorm gesteund,
waarvoor onze oprechte dank.

Ondertekening

Plaats,datum

27

Helaas is het voor ons onmogelijk om
iedereen persoonlijk te bedanken voor
het
warme medeleven dat wij hebben
gekregen na het overlijden van
mijn/onze

Voornaam Achternaam
Daarom willen wij u op deze manier
laten weten dat uw aanwezigheid, de
bloemen en de lieve kaarten ons erg
goed hebben gedaan en een grote
steun
voor ons zijn.

Ondertekening

Plaats,datum

28
Langs deze weg willen wij u bedanken
voor uw steunbetuigingen na het
overlijden van mijn/onze

Voornaam Achternaam

Ondertekening

Plaats,datum



29

Uw blijken van medeleven, de vele
hartelijke reacties,
kaarten en prachtige bloemstukken,
ontvangen na het overlijden
en bij de
begrafenis/crematieplechtigheid van
mijn/onze

Voornaam Achternaam

waren overweldigend. Wegens enorme
belangstelling bij de uitvaartdienst en
crematie/begrafenis is het ons niet
mogelijk u allen persoonlijk
te bedanken. Het is ons duidelijk
geworden dat ....... (naam) niet
alleen voor ons, maar ook voor
anderen veel heeft betekend.

Ondertekening

Plaats,datum

30

Via deze weg willen wij u danken voor
uw blijken van medeleven
tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn/onze....

Voornaam Achternaam

Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk
of in de vorm
van bloemen tot uiting gebracht, was
voor ons een grote
troost en zal steeds een dankbare
herinnering blijven.

Ondertekening

Plaats,datum

31

Lieve mensen, familie, vrienden en
kennissen.
Uw medeleven voor en na het
overlijden van mijn/onze.....

of

Uw medeleven tijdens het ziekbed en
na het overlijden van mijn/onze .....

Voornaam Achternaam

en de overweldigende belangstelling
bij de begrafenis/crematie,
maken het voor ons heel moeilijk u
allen hiervoor persoonlijk te bedanken.
De vele lieve reacties en
steunbetuigingen zijn een grote steun
voor ons
bij de verwerking van dit grote verlies.
Op deze wijze willen wij u hiervoor
bedanken.

Ondertekening
Plaats,datum
32
Voor de vele blijken van medeleven die
wij zowel persoonlijk als schriftelijk
mochten ontvangen tijdens de ziekte

en na het overlijden van onze innig
geliefde

zeggen wij u allen hartelijk dank.

Ondertekening

Plaats,datum



37

Tijdens de langdurige ziekte en na het
overlijden van mijn lieve man en onze

papa
VVoornaam Achternaam

heeft het ons goed gedaan te mogen
ervaren dat je niet alleen bent in je
verdriet, maar dat er mensen zijn die
aan je denken, met je meeleven en je
tot steun zijn.
Daarvoor onze hartelijke dank.

Ondertekening

Plaats,datum

38

Het is ons niet mogelijk u allen die hun

belangstelling hebben betoond tijdens

de ziekte en na het overlijden van onze
lieve moeder en oma

Voornaam Achternaam
persoonlijk te bedanken.
Mogen wij langs deze weg onze
hartelijke dank betuigen.

Ondertekening

Plaats,datum

39

Voor de vele bewijzen van deelneming
ons betoond na het overlijden van mijn
lieve, onze zorgzame vader en opa

Voornaam Achternaam

betuigen wij u onze oprechte dank.

Ondertekening
Plaats,datum

40
Voor het overstelpend aantal bewijzen
van medeleven, die ons bereikten na
het overlijden van onze lieve

Voornaam Achternaam
zeggen wij u hartelijk dank.
Het heeft ons goed gedaan te mogen
onderkennen dat ook zoveel anderen
hem waardeerden of van hem hielden.
Ondertekening
Plaats,datum
41
Hiermee betuigen wij onze oprechte
dank voor de vele blijken van
medeleven na het plotseling overlijden
van mijn lieve vrouw,en onze moeder
Voornaam Achternaam

Ondertekening

Plaats,datum



33

Het is onmogelijk iedereen persoonlijk
te bedanken.
Vandaar dat wij eenieder willen
bedanken middels deze advertentie.

Wij zijn als familie werkelijk ontroerd
door de enorme steun die wij hebben
gekregen na het overlijden van
mijn/onze..........

Voornaam Achternaam

De overweldigende belangstelling, de
lieve reacties, brieven, kaarten
en bloemen hebben ons goed gedaan
om deze moeilijke periode door te
komen.
Bedankt eenieder die op welke wijze
dan ook met ons heeft meegeleefd.

Ondertekening
Plaats,datum
34

Langs deze weg willen wij iedereen

hartelijk danken voor de vele blijken

van medeleven na het overlijden van
mijn/onze....

Voornaam Achternaam

De vele vaak zeer persoonlijke uitingen
van betrokkenheid hebben ons diep
geroerd
en getroost. Het heeft ons daarbij
enorm gesteund te merken wat een
bijzonder
persoon .... (naam), niet alleen voor
ons, maar ook voor vele is geweest.

Ondertekening

Plaats,datum

35

Wij willen u bedanken voor de wijze
waarop wij samen afscheid hebben
genomen van mijn/onze

Voornaam Achternaam

Dit heeft ons diep getroffen en is voor
ons tot grote steun geweest.

Door de overweldigende belangstelling
op de dag van de begrafenis/crematie
is het mogelijk dat we niet iedereen
persoonlijk een bedankkaart hebben
gestuurd.

Wilt u deze dankbetuiging dan als
zodanig beschouwen.

Ondertekening

Plaats,datum

36
Voor de vele blijken van medeleven
ontvangen na het overlijden van mijn
lieve man, onze zorgzame vader en
opa

Voornaam Achternaam

betuigen wij onze welgemeende dank.

Ondertekening

Plaats,datum



42
Voor de vele blijken van medeleven,

welke wij zowel persoonlijk als
schriftelijk mochten ontvangen tijdens
de ziekte, na het overlijden en bij de
begrafenis van mijn lieve vrouw, onze
fantastische moeder en trotse oma

Voornaam Achternaam

betuigen wij langs deze weg onze
oprechte dank.
Het is voor ons een grote troost
geweest te weten dat zo velen met ons
mee hebben geleefd.

Ondertekening

Plaats,datum

43
Tijdens de ziekte en na het overlijden

van mijn lieve man, onze zorgzame
vader en opa

Voornaam Achternaam

heeft uw medeleven in welke vorm dan
ook ons erg goed gedaan.
Het was hartverwarmend en tot grote
steun in deze moeilijke periode.
Namens ons allen wil ik u mijn
welgemeende dank betuigen.

Ondertekening

Plaats,datum

44
Voor de vele blijken van belangstelling
die wij zowel persoonlijk als schriftelijk
mochten ontvangen voor en na het
overlijden van onze lieve moeder en
oma

Voornaam Achternaam

willen wij u hartelijk danken.

Ondertekening
Plaats,datum

45

Hoe onbegrijpeliik het heengaan ook
was van mijn geliefde vrouw

VVoornaam Achternaam

zo overweldigend was de enorme
belangstelling tijdens de begrafenis en
het medeleven in welke vorm dan ook.
Het heeft mij ontzettend veel steun en
kracht gegeven.
Hiervoor mijn oprechte dank.

Ondertekening
Plaats,datum

46
Een ieder bedanken we voor het

medeleven en het helpen in ons

verdriet.

Bedankt voor het afscheid komen
nemen, bedankt voor het bewijzen van
de laatste eer tijdens de kerkdienst en

de begrafenis van mijn innig geliefde
vrouw en onze onvergetelijke moeder.

Voornaam Achternaam
Ondertekening

Plaats,datum



47
Langs deze weg betuigen wij onze
oprechte dank aan familie, vrienden,
buren en bekenden voor het
medeleven ondervonden na het
overlijden van mijn lieve man en onze
vader
Voornaam Achternaam

Ondertekening

Plaats,datum

48
Het gemis van onze vader

Voornaam Achternaam
zal altijd blijven, maar het heeft ons
enorm goed gedaan te mogen ervaren,

dat je niet alleen staat in je verdriet,

maar dat er mensen zijn die aan je

danken en met je meeleven en je tot
steun zijn.

Daarvoor onze hartelijke dank.

Ondertekening

Plaats,datum

49
Wij willen alle bekenden en
onbekenden hartelijk danken voor het
medeleven na het overlijden van onze

VVoornaam Achternaam

Uw warme belangstelling heeft ons de
moed gegeven om verder te gaan.

Ondertekening

Plaats,datum

50
Stil maar, Mijn kind, Ik weet wat je

behoeft.

Woorden van troost die om geen uitleg
vragen.
Een arm die steunt en die je last helpt
dragen.
Een hart dat meeschreit om wat jou
bedroeft.
Na het overlijden van onze lieve

Voornaam Achternaam

hebben we bovenstaande woorden
van heel dichtbij mogen ervaren.

Zoveel medeleven en steun dat we er
stil van zijn geworden.
Het maakt het gemis niet minder erg,
maar we weten dat we er niet alleen
voor staan.

Wij willen daarvoor iedereen hartelijk
danken.

Ondertekening

Plaats,datum

51
Wij betuigen onze welgemeende dank
aan familie, vrienden en bekenden
voor de belangstelling en het
medeleven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve vader

Voornaam Achternaam

Tevens dank aan allen die hem zo
liefdevol verzorgd hebben.

Ondertekening

Plaats,datum



52
Wij willen alle familieleden, vrienden en
kennissen onze oprechte dank
betuigen voor de vele en warme blijken
van medeleven na het overlijden van
onze

Voornaam Achternaam
Het heeft ons veel troost gegeven te
ervaren dat zij een dierbare
herinnering in de harten van velen
heeft achtergelaten.

Ondertekening

Plaats,datum

53
Vaak weet je helemaal niet wie je
vrienden zijn.

Hoewel ze er aldoor zijn loop je ze
soms zomaar voorbij en merk je niet
dat ze op een heel speciale manier om
je geven.

Daarom onze hartelijke dank aan u
allen die belangstelling en medeleven
hebben betoond tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn lieve man en
onze papa

Voornaam Achternaam

Ondertekening

Plaats,datum

54
Na het overlijden van onze lieve

VVoornaam Achternaam

blijft er een grote leegte achter, maar
met de vele mooie herinneringen en
het gevoel van warmte en vriendschap
dat wij van u mochten ontvangen,
hopen wij door deze moeilijke tijd heen
te komen.

Het geeft ons moed om verder te gaan.
Ondertekening

Plaats,datum

55

Zal het missen ooit verdwijnen
zal de zon ooit weer gaan schijnen.
Nooit meer een kus, nooit meer zijn

lach, alles gaat terug naar die ene

Stil word je als je al die mensen ziet
op de begrafenis, als je al die kaarten
leest die we hebben ontvangen.
Het is hartverwarmend.
Zoveel mensen die met ons
meegeleefd hebben nadat

Voornaam Achternaam
zo plotseling is overleden.

Wij willen iedereen die ons heeft
gesteund, in welke vorm dan ook, heel
erg bedanken.

Het heeft ons goed gedaan.

Ondertekening

Plaats,datum



56
Tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve man, onze zorgzame
vader en opa

Voornaam Achternaam

leefde u mee en gaf troost in de vorm
van bezoekjes, brieven, kaarten en
telefoontjes.

Ook de tijd na zijn overlijden hebben
wij als hartverwarmend ervaren.
Met name de enorme belangstelling bij
de begrafenis heeft ons goed gedaan.
Het is goed om te weten dat wij dit met
jullie mochten delen.

Vaak weet je helemaal niet wie je
vrienden zijn.

Hoewel ze er aldoor zijn loop je ze
soms zomaar voorbij en merk je niet
dat ze op een heel speciale manier om
je geven.

Daarom onze hartelijke dank aan u
allen.

Ondertekening

Plaats,datum

57
Woorden schieten tekort om u te
bedanken voor het medeleven dat u
betoond hebt door middel van bezoek,
kaarten, bloemen en brieven, alsmede
voor de overweldigende belangstelling
bij het afscheid van onze

Ondertekening

Plaats,datum

58
Langzaam dringt het tot ons door dat
we verder zullen moeten zonder mijn
lieve man, onze vader en opa

Voornaam Achternaam

Ondanks ons verdriet werden we
gesterkt door de vele blijken van
medeleven.

Het heeft ons temeer doen beseffen
hoeveel hij, niet alleen voor ons, maar
ook voor anderen heeft betekend.
Voor uw steun en belangstelling willen
wij onze oprechte dank betuigen.

Ondertekening
Plaats,datum

59
Het gemis zal altijd blijven, maar onze
dank gaat uit naar een ieder die met
een handdruk, kaart of brief ons steun
gegeven heeft tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve man en
onze vader

VVoornaam Achternaam
Ondertekening
Plaats,datum

60
Toen wij

Voornaam Achternaam

zo plotseling moesten verliezen heeft
uw reactie, in de vorm van een
bezoekje, een kaart, brief, telefoontje,
bloemen, de komst naar de begrafenis
of hoe dan ook, ons erg goed gedaan.
Daarvoor willen wij u hartelijk danken.

Ondertekening

Plaats,datum



61
Tranen en leegte, maar ook liefde en
warmte hebben we gevoeld.
Ons gegeven door
zoveel mensen
zoveel bloemen
zoveel kaarten en brieven
zoveel lieve en troostende
woorden
zoveel belangstelling
zoveel warmte en vriendschap
na het overlijden van

Voornaam Achternaam

Het is ons een grote steun te weten dat
hij door zoveel gekend en
gewaardeerd werd.

Uw medeleven was een enorme troost
en zal voor ons een dierbare
herinnering blijven.

Onze innige dank hiervoor.

Ondertekening
Plaats,datum
62
Met grote dankbaarheid denken wij
terug aan de grote belangstelling van
velen na het overlijden van mijn lieve
man en onze lieve papa

Voornaam Achternaam

Voor ons was het een troost uw
medeleven te ondervinden.

Hiervoor onze oprechte dank.
Ondertekening

Plaats,datum

63
Voor altijd warm in ons hart.
Het is erg moeilijk te verwerken dat
onze lieve papa niet meer bij ons is.

Voornaam Achternaam

Wij zijn nog steeds beduusd van het
grote aantal mensen dat afscheid van
hem is komen nemen en de vele
bloemstukken, kaarten en brieven die
we hebben ontvangen.

Het doet ons ongelofelijk goed te
ervaren dat hij zoveel vertouwen en
vriendschap genoot.

Onze oprechte dank voor alle steun en
medeleven in deze moeilijke tijd.
Voor de vele reacties, jullie woorden,
tranen en aanwezigheid na het
plotseling overlijden van onze lieve

papa.
Ondertekening

Plaats,datum

64
Met grote dankbaarheid denken wij
terug aan de belangstelling van velen
na het overlijden van mijn lieve man

Voornaam Achternaam
Voor mij was het een troost uw
medeleven te ondervinden.
Hiervoor mijn oprechte dank.

Ondertekening

Plaats,datum



65
Al degenen die zo intens hebben
meegeleefd tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn innig geliefde man,
onze vader en opa

Voornaam Achternaam

willen wij bedanken.
Uw medeleven is ons tot grote steun
geweest.

Ondertekening

Plaats,datum

66
Wij zijn allemaal kinderen van ouders,
maar plotseling ben je iemands kind
niet meer.

De eerste gedachten zijn dan:
Waar vinden we de inhoud van het
leven weer.

Dan denk je , we moeten verder, dat is
waar.

We hebben een gezin en we hebben
elkaar.

Als u eens wist, die laatste groet,
wat het voor ons nabestaanden doet.
Al die aandacht aan ons gegeven,
geven ons steun voor het verdere
leven
De warmte en de enorme
belangstelling na het overlijden van
onze moeder
Voornaam Achternaam

heeft ons diep geroerd.

Ondertekening

Plaats,datum

67
Voor de zeer vele fijne reacties van
vriendschap en medeleven na het
overlijden van onze lieve mama

Voornaam Achternaam

willen wij u hartelijk danken

Ondertekening

Plaats,datum

68
“Een lange tijd gestreden
in stilte veel gebeden.”

De warmte en enorme belangstelling
na het overlijden van

Voornaam Achternaam

hebben ons diep geroerd .
Dat geeft ons de steun, moed en
wijsheid om de draad weer op te
pakken waar........ die los moest laten.

Ondertekening
Plaats,datum
69
Er is niets dat moeilijker is dan de
dingen nemen voor wat ze zijn.
We verloren
Voornaam Achternaam
Groot is ons verdriet.
Groot uw medeleven
Groot de steun die wij ondervinden
Groot de dank die wij uitspreken.

Ondertekening

Plaats,datum



70
Momenten zijn er elk uur, elke dag.

Een moment met een traan, een
moment met een lach.

Een moment van verrukking, door de
bomen die bloeien, door vlinders die
samen in het zonnetje stoeien.
Een moment als een kind zegt:

Ik vind je zo lief, met stralende ogen,
spontaan en naief.
Momenten van liefde, tederheid en
trouw.

Momenten van afscheid, verdriet en
rouw.

Momenten zo zwaar, bijna niet door te
komen, waardoor je voor altijd zou weg
willen dromen.

Dan wordt er een hand op je schouder

Dat is een moment waarbij niets wordt
gezegd.
Je krijgt weer de kracht om verder te
gaan.
Gesteund en gelouterd in woelig
bestaan.

Daar het ons onmogelijk is u allen
persoonlijk te bedanken, willen wij
langs deze weg u allen oprecht
dankzeggen voor de vele
hartverwarmende blijken van
meeleven, die wij mochten ontvangen
na het overlijden van mijn lieve man en
onze fijne vader

Voornaam Achternaam

Het heeft ons bijzonder gesterkt en

getroost dat u zich zo betrokken voelde

bij dit grote verlies.

Ondertekening

Plaats,datum

71
Nu het rumoer rondom hem is

verstomd , de stoet voorbij is met
schuifelende voeten.
Nu voelen we dat er een diepe stilte
komt.

In die stilte zullen we hem opnieuw
ontmoeten en steeds weer zullen we
hem tegenkomen.

We zeggen veel te gauw: “'t is voorbij.”
Alleen zijn lichaam is weggenomen,
niet wat hij was en ook niet wat hij zei.

We zullen nog altijd grapjes met hem
maken, samen door de stad en het
stille landschap gaan.

Nu onze handen hem niet meer aan
kunnen raken, raakt hij onze harten
nog duidelijk aan.

Dank aan allen voor de goede
gedachten, voor de vele woorden van
troost, brieven, schitterende bloemen
en voor al het welgemeende en warme

medeleven, waaruit de grote
waardering voor mijn man, onze fijne
vader

Voornaam Achternaam
zo indringend naar voren kwam.

Uw troost en steun hebben dit

onaanvaardbare gemis helpen
verzachten.

Ondertekening

Plaats,datum



72
Sterren staan oneindig ver.

Missen doen we je elke dag.

Maar wat een mens niet vergeten mag:
God zorgt zelfs voor de allerkleinste
ster.
Woorden kunnen het verdriet niet
omschrijven dat wij voelen nu

Voornaam Achternaam
is overleden.

Wij staan echter in ons verdriet niet
alleen .
Heel veel mensen hebben met ons
meegeleefd tijdens haar ziekte en na
haar overlijden.

Familie vrienden en bekenden, allen
die ons gebeld, bezocht of een kaart
gestuurd hebben willen wij hiervoor
hartelijk danken.

Ondertekening
Plaats,datum
73
Ook zonder woorden geeft Hij troost in
droefenis.

De leegte blijft, maar de warme
belangstelling na het overlijden van
mijn lieve man, onze vader en opa

Voornaam Achternaam

was voor ons een grote steun.
Het heeft ons goed gedaan.

Allemaal hartelijk dank

Ondertekening

Plaats,datum



